Bram hield van de ruimte, het licht
en de dynamiek van de Waal




"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch macnten noch Krachten,
heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven
heeftin Christus Jezus, onze Heer.”

Romeinen 8:38-39 NBV

Plotseling is mijn maatje, onze liefdevolle en zorgzame vader,
betrokken, geduldige en leergierige opa/opi overleden,
nadat hij zijn leven op ‘eigen wijze’ geleefd en vervuld heeft.
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De begrafenis van Bram vindt in besloten kring plaats

A~ Natrimnirhoaraafinlante ManchAaret im CrhAaitl,



